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KOMEN 

• Woord van Welkom door Josephine en Laurens 

• Aanvangslied: ‘Goedemorgen, welkom allemaal’ (Lied 288) 

• Moment van Stilte - Begroeting en bemoediging 

• Psalm van de Zondag ‘Heer u doorgrond en kent mij’ (Lied 139b) 

• Kyriegebed 

• Muziek: Met open armen’ (Hemelhoog 707) 
 
WOORD 

• Inleiding op het thema: vriendschap 
Gesprek met Fabian, Amber, Janna en Anja 

− Wie is je beste vriend(in)? en waarom: wat maakt hem of haar tot je beste vriend(in)? 

− Kun je een voorbeeld geven van een gebeurtenis wanneer hij/zij er echt voor je was? 

− Hebben jullie wel eens ruzie gehad? Hoe is het toen weer goed gekomen? 

− Hoe denk je dat jullie vriendschap gaat als je ouder wordt? 

− Zou God ook een vriend kunnen zijn? Hoe wel of niet? 

• Lied: ‘Kom aan boord’ (Hemelhoog 356) 
Voor de kinderen tot en met groep 5 is er kinderkerk 

• Lezing: bijv. Marcus 2: 1-12 (Bijbel in Gewone Taal) 

• Lied: ‘Ik ben voor jou een nieuwe naam (Lied 978) 

• Preek  
Jannes is de nar van de burgemeester. 
De nar van de burgemeester? Bestaat dat dan, een naar van de burgemeester? Nou eigenlijk 
niet, maar Jannes is op een bijzonder manier nar van de burgemeester geworden. Jannes was 
arm. Hij kon eigenlijk niets. Hij kreeg nergens werk en om te overleven stal hij wel eens wat. 
Een appel van de groenteboer of een brood van de bakker. 
En natuurlijk werd hij geregeld betrapt, en dan werd hij naar de burgemeester gebracht, en die 
moest dan maar weer eens een straf voor hem verzinnen. 
Toen Janne voor de tiende keer aan zij oren naar de burgemeester werd gesleept, zei de 
burgemeester: “Jannes: het met nu eens afgelopen zijn. Zo kan het niet langer. Ga wat doen 
met je leven! Zoek werk. Verdien je geld. Maak je nuttig. Wat dan ook, maar ga niet meer uit 
stelen! Begrepen?!” 
“Ehm meneer de burgemeester,” zei Jannes. “Ik wil wel graag werken, maar ik ben erg 
onhandig. Ik heb twee linker handen. Bij alles wat ik doe schieten mensen in de lach. Bij alles 
wat ik doe, gaan er dingen stuk, of lachen de mensen me uit. Eigenlijk is dat het enige wat ik 
kan. Gek doen. Maar ja – daar is geen werk in. 
En zo was Jannes de nar van de burgemeester geworden. De burgemeester had hem in dienst 
genomen. Hij vermaakte de mensen bij belangrijke ontvangsten, op Koningsdag of 
Bevrijdingsdag en het meeste werk had hij als er veel dorpsgenoten in de wachtkamer zaten 
omdat ze de burgemeester willen spreken. Dan deed hij kunstjes of vertelde hij grappen. 
 
Maar nu, nu was hij ontslagen – zo van de ene op de andere dag de laan uitgestuurd! 



Niet door de burgemeester, maar door Pieter  van Ballegooien, de gemeentesecretaris – de 
rechterhand van de burgemeester. Die was altijd zo serieus en zo streng. Jannes had maar wat 
graag en veel de gek met hem gestoken. Met Pieter kon je altijd lachen! Maar helaas dacht 
Pieter er blijkbaar anders over. 
Hij had iets bedacht met een maximale leeftijd of zo. Jannes was blijkbaar opeens te oud en 
niet leuk meer. Niet beleid en reorganisatie. 
En nu zat Jannes te sippen op de stoep voor het gemeentehuis. 
Klaas komt naast hem zitten. “Wat is er?” 
Ontslagen!” 
“Echt? Dat kan toch niet? “ 
“Waarom?” 
“Pieter van Ballegooien heeft me eruit gegooid? 
“Maar die is toch de baas niet?” 
“Nee, mar de burgemeester laat wel alles aan hem over…” 
“Dan moeten we de burgemeester zelf spreken! We gaan hem vertellen wat Van Ballegooien 
gedaan heeft!” 
“Maar hoe dan,” vraag Jannes, “Pieter regelt de agenda van de burgemeester en die laat mij 
natuurlijk nooit toe.” 
“Laat dat mar aan mij over,” zei Klaas. 
 
Klaas kende de secretaresse van de burgemeester en liet in zijn naam een afspraak maken voor 
het spreekuur. 
En daar zat Jannes nu, zelf in de wachtkamer. Hij was niet grappig. Hij was vooral zenuwachtig. 
Hij oefende alvast zijn speech. Hij had het opgeschreven: Geachte burgemeester. Ik mag van 
meneer Pieter van Ballegooien niet meer voor u werken. Hij laat me altijd stomme klusjes 
doen. Hij lacht nooit om mijn grappen. Hij heeft een hekel aan me, terwijl ik zo mijn bet doe en 
het werk voor u juist zo leuk vindt! 
 
De deur gaat open. Pieter van Ballegooien, de gemeentesecretaris,  roept de volgende burger 
naar binnen: Klaas van Eijkeren! 
Jannes staat op. 
“Hé jij bent niet Klaas. Jou heb ik eruit gestuurd! Wat doe jij hier?!” 
“Klaas heeft deze afspraak voor mij gemaakt. Laat me er in!” 
“Ik dacht het niet,” zegt Pieter. 
Dan roept de burgemeester uit zijn kantoor: “Wat gebeurt daar? Laat die burger eens binnen?” 
Jannes loopt voorbij Pieter naar binnen. 
De burgemeester is verbaasd: “Jannes?  Wat kan ik voor je doen?” 
Jannes pakte zijn papiertje met de speech. Maar hij leest niet wat er op staat. Hij zegt opeens 
iets heel anders: “Ehm, geachte burgemeester. Ik ben hier omdat ik u graag wil vertellen hoe 
ontzettend goed werk uw gemeentesecretaris doet. En hij gaf mij deze week veel 
complimenten, voor mijn werk.” 
“Zo,” zegt de burgemeester verbaasd. “Daar ben ik heel blij om, Jannes, want ik hoor ook wel 
eens andere verhalen, dat jullie niet zo goed met elkaar kunnen opschieten, maar dit is een 
goede stap. 
“Zeker,” zegt Jannes, want weet u, burgemeester, als niemand je eens complimenten geeft, dan 
is het best moeilijk om plezier in je werk  te houden en je werk goed te blijven doen.” 
“Ja, daar heb je helemaal gelijk in Jannes, nou, dan zal ik jou ook eens wat vertellen: Ik ben 
ontzettend blij met jou, Jannes. Dat ik jou als nar heb aangenomen is de beste beslissing die ik 
in jaren genomen heb. Iedereen komt hier graag op bezoek, want dan weten ze dat jij een lach 
op hun gezicht tovert. Ik hoop dat je dat nog heel lang voor ons wilt blijven doen!” 
 
Toen Jannes het gemeentehuis uitliep kwam Klaas naar hem toe: “En? Hoe hing het?” 



“Raar. Het ging heel raar. Ik wilde allemaal lelijke dingen zeggen over de gemeentesecretaris, 
maar dat lukte niet. Toen ik voor de burgemeester stond, zei ik juist mooie dingen over Pieter. 
Hoe precies hij is en goed georganiseerd en serieus.” 
“En nu dan?”, vroeg Klaas? 
“Toen ik de deur uitliep, zei ik tegen Pieter: tot morgen. En hij keek me verbaasd aan. Ik zag 
zelfs voor het eerst in mijn leven een lachje op zijn gezicht. En weet je wat hij zei: ‘Heel graag, 
tot morgen, vriend!’” 
“Zei hij vriend?!” 
“Ja: hij zei vriend.”1 
 
Twee verhalen over vriendschap. 
Eén over vier mannen die hun uiterste best doen om hun vriend bij Jezus te brengen. 
En een best wel bijzonder verhaal over een nar, die er zomaar een nieuwe vriend bij krijgt. 
Van die vier vrienden weten we niet zoveel. We weten niet eens hoe ze heten. We weten wel 
dat ze alles doen om hun vriend te helpen. Ze laten zich niet tegenhouden door een 
ondoordringbare mensenmassa die de weg naar Jezus blokkeert. Ze verzinnen een list. 
Ze laten zich niet tegenhouden door een dicht dak, dat het onmogelijk maakt om hun vriend 
voor de voeten van Jezus te krijgen. Welnee, ze pakken een breekijzer en maken het dak open. 
Ze laten hun vriend zachtjes naar beneden zakken. Ik hoop voor de eigenaar van het huis, dat 
ze het dak ook weer in oude staat hebben hersteld. En ze laten zich zelfs niet ontmoedigen 
door de stekelige opmerkingen van de wetsgeleerden. Daar zit een hoop liefde achter voor hun 
vriend. Ze gaan voor hem door het vuur. Er zit ook een hoop geloof achter. Want zij geloven dat 
Jezus hun vriend kan helpen en daarom doen ze al de moeite. 
Jezus ziet dat geloof: het geloof van die vrienden en om het geloof van die vrienden zegt hij:  
‘Ik vergeef je alles wat je verkeerd gedaan hebt.” 
Om het geloof van die vrienden, zegt Jezus: ‘Sta op, pak je bed op, en loop naar huis.’  
Om het geloof van die vrienden staat de man op en loopt naar huis. 
 
Laurens, Josephine en ik hadden eerst dat tussenstuk over die wetsleraren eruit geknipt. Want 
het gaat natuurlijk om vriendschap vandaag. En toen dacht ik aan het verhaal van Jannes en de 
gemeentesecretaris. Uit dat verhaal blijkt dat je kunt veranderen als je een spiegel wordt voor 
gehouden. 
De gemeentesecretaris werd een ander mens, omdat Jannes over zijn schaduw heen sprong en 
hem een compliment maakte. En vervolgens stapte ook Pieter van Ballegooien over zijn 
schaduw heen en lachte en noemde Jannes zijn vriend. 
Door anders te doen. Anders te kiezen dan wat voor de hand lag, sloeg Jannes twee vliegen in 
één klap. Hij behield zijn baan en hij maakte een nieuwe vriend. 
Die gemeentesecretaris zal nog wel een nagedacht hebben over wat er nu precies gebeurde in 
de kamer van de burgemeester. Er werd hem een spiegel voor gehouden. 
Precies dat is wat Jezus doet bij die wetsleraren. Hij houdt ze een spiegel voor. Hoe ben je een 
echte vriend? Door mensen in de hoek te zetten? Te beoordelen op hun fouten? Nee natuurlijk 
niet. Door ze te helpen en juist het positieve te benoemen. Door ze in hun kracht te zetten. 
Dat is niet God beledigen, zoals de wetgeleerden zeggen, nee juist niet, dat is met Gods ogen 
kijken naar de ander. 
 
De laatste vraag die ik net aan de jongeren stelde was: “Zou God ook een vriend kunnen zijn?” 
Dit verhaal geeft het antwoord. God zal altijd het goede proberen te zien in jou. Bij de 
schepping staat er: en God zag dat het God was. In Jezus leren we dat God vooral ziet wat er 

 
1 Dit verhaal is een bewerking van het verhaal “Complimenten voor Pieter” uit:  De sleutelring. Verhalen voor bijzondere 
momenten in het leven onder redactie van Jan Willem Drost, Zoetermeer 2001, pag. 48-150. 



goed is. In jou. Als je dat probeert in jezelf boven te halen dan zal je daarbij Gods hulp ervaren, 
als een vriend. 
Ik wens jullie veel vrienden toe. 
Op de middelbare school, en daarna. 
En weet: als die vrienden er even niet zijn. Of als het even niet zo lekker loopt met die 
vrienden: God is er altijd voor je. Hij draagt waar dat nodig is. Hi gaat voor je door het vuur als 
dat nodig is. Bij Hem kun je alles kwijt, zonder dat iemand anders het te weten komt. 
 
Heel graag , tot morgen, vriend! 
Zei hij vriend?! Ja: hij zei vriend. 
Amen 

• Muziek: Count on mee – Bruno Mars 
 
OVERSTAPPEN 

• Inleiding 

• Rugzak: kaars, druivensap en matse, bijbel 

• Overstapritueel 

• Zegen 

• Lied: ‘De rugzak vol’ 
 
ANTWOORD 

• Gebeden 

• Collecte 
 
GAAN 

• Slotlied: ‘Ga met God’ (Lied 416) 

• Zegen 

https://www.youtube.com/watch?v=4JNtAtGGNRU&list=RD4JNtAtGGNRU&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=4JNtAtGGNRU&list=RD4JNtAtGGNRU&start_radio=1

